
Een laagje beton

Maandag werd er tussen de sportspeelplaats en de overdekte
speelplaats beton gegoten. Ik vind het veel beter dan er voor. We
moesten 2 dagen door de refter naar de sportspeelplaats en dat
vond Rosita niet zo leuk. De speelplaats was niet effen en het
was echt niet mooi en nu wel. Er zijn nu ook extra regenputten en
er zijn ook geen losse tegels meer.
Hoe leg je beton? Ik vroeg het aan Wim: de ondergrond moet sterk
zijn. Met een machine die trilt stamp je het aan. Dan leggen ze 2
lagen plastic en dan leggen ze de betonnetten van ijzer. Dat
leggen ze een beetje van de grond zodat alle ijzer helemaal in het
beton zit als ze het daarna gieten.
Het beton is 18 centimeter dik.
Dan polieren ze het beton nog.
Een dagje wachten en je mag
erop.

Louis

Hot chip challenge

Woensdag deden Arthur en Marys een actuakring. Het ging over
de hot chip challenge.
De hot chip challenge is een super heet chipke. In de verpakking
zit een handschoentje omdat het brandwonden kan geven! Het
chipke kost 15 tot wel 20 euro. Het is vanaf nu verboden in België.
Ik vind het wel goed dat het is verboden want het is best wel
gevaarlijk.

Lowie G.



Francisco

Nour en Gloria deden een actuakring over Francisco Schuster. Hij
heeft een programma gemaakt waarin hij op zoek is naar zijn
biologische ouders. Hij zou hen willen zeggen dat het goed gaat
met hem. Hij is geboren in Haïti en geadopteerd door Belgische
mensen toen hij acht maanden oud was. Hij werd door zijn
biologische ouders te vondeling gelegd omdat ze arm waren. Het
was zeer interessant. Bij ons gebeurt het ‘te vondeling leggen’ ook
nog soms. Er is in Antwerpen een vondelingenschuif. Daar wordt
ongeveer 1 kindje per jaar achtergelaten.

Arthur

een niet zo perfect leven

Ellie deed woensdag een boekenkring. Het ging over een boek uit
de reeks ‘dagboek van een muts’. Ze zei dat het boek 288 pagina’s
heeft. Ze zei ook dat het uit zich in onze tijd afspeelt. Ze zei ook
dat het boek grappig, romantisch en ook makkelijk is. Ze vertelde
dat het verhaal zich afspeelt in Nederland en dat ligt in Europa. Dat
kun je merken aan
de taal die wordt
gebruikt.
Oorspronkelijk is
het boek in het
Engels en zal het
zich natuurlijk
afspelen in het
Verenigd Koninkrijk
of in Amerika. Ik wil
zeker ook de
dagboeken van
een muts lezen.

Kythana



Openklas

Op dinsdag 20 februari was het open klas.
Klas 1,2,3,4,5 en 6 deden mee. Ik deed
heel de tijd Google tekeningen en het was
leuk. Lowie V, Remi, Jef, Louis, en Oskar
Casaert deden dat ook. We zijn ook
begonnen aan een website. Lowie V,
Oskar en ik maken de website ‘kaastaart’. De anderen maken een
site die ‘duckworld’ heet en gaat over rubbereendjes. In onze klas
kon je ook lego bouwen, gravitrax, tekenen,
punt-naar-punt-tekeningen,...
Open klas vind ik heel tof want dan kun je in de klassen allerlei
dingen kiezen.

Senne

kapot puzzelen

Dinsdagmiddag was het open klas.
Alle klassen waren open.
Ik heb gekozen om te puzzelen in Johans klas (klas 4 dus).
Mirte en ik werken samen aan de puzzel van een vos van 232
stukjes.
Nu helpt Sara ook mee.
We mochten in de speeltijd de puzzel afwerken.

Nora









‘t Eksternest

In de krokusvakantie gingen we met 12 kinderen van het 6de en
een 5 van het 6de in het Reuzenhuis op Joran. Het was een mooie
kampplaats met een grote tuin.
Het was leuk. Het enige ambetante was dat we altijd door de
meisjeskamer moesten om naar de kamer te gaan. Er was ook een
grote haardzaal waar we toneel speelden
en liedjes zongen.

Oskar

animatietocht

Toen we aankwamen in Westouter bij het heem hebben we onze
bagage binnen gezet. Daarna zijn we vertrokken voor een
wandeling vol spelletjes. Wim noemde het stomme spelletjes.
Waren de spelletjes stom? Sommige wel maar andere niet. De
spelletjes die ik wat minder leuk vond waren ‘haasje over’ en een
spel waarbij we een lange slinger vormden en we onder elkaars
arm moesten doorlopen. Ik heb toen mijn nek pijn gedaan. De
andere spelletjes vond ik wel leuk, zoals new games (met een
grote oranje bal), een soort van verstoppertje.
Het was een leuke start van de driedaagse.

Romi



Joraneinde

We kwamen de laatste dag aan aan het Reuzenhuis met de rode
feestbus!
Toen we aankwamen deden we andere kleren aan, andere
schoenen, enz.
We gingen zitten op het podium.
Tijdens de viering deden we:

- een dans
- een apart moment met de familie met stenen en zand of met

brood en druivensap en een soort zalving
- met een vinger je kind rond leiden
- een toneel
- de uitleg van de drie verhalen: Mozes, de Smoelstoel en

Joran
- we zongen het liedje: ‘its me it's me its my oh lord. standing

in the need of prayer.’
- we kregen ook een totem. Ik ben de nieuwsgierige

kameleon.
- op het einde zongen we ‘sterren stralen’ !

Thirza

Gedichten à volonté

Voor de vakantie was er geen gewoon forum.
We hadden een gedichtenforum. Maar waarom?
Omdat het gedichtenweek was.
Sommige kinderen van klas 6
hebben een gedicht voorgelezen.
En de begeleiders hebben ook
een gedicht voorgelezen.
Dus er waren zeker genoeg
gedichten.

Leon

Hiep hiep hoera !!!

Op maandag 19 februari was Nora
jarig. Ze werd 12 jaar. Donderdag
wilde ze trakteren. Ze had
miniwraps mee. Een wrap is een
soort deeg met daar van alles in
BV: een beetje sla, een tomaat,
geraspte wortel,…Je kan dus
helemaal zelf kiezen wat je er op
doet. Daarna rol je alles op en
steek je er een prikkertje op. Dan
kan je het makkelijker eten. Omdat
het mini is, snijd je het in stukjes. Dan heb je mini wraps. Het was
superlekker en gezond. Ik wens Nora nog een fijne verjaardag en
veel cadeautjes ;)

Mirte



Boekenkring van Remi

Remi gaf zijn boekenkring over ‘de knetterkwabmachine’. Het is
een boek van Marc De Bel. Het was niet zo’n dik boek. Het heeft
132 pagina’s. Het klonk wel als een ça va-boek. Het gaat over
twee kinderen die bij hun oom gaan slapen. Die is privédetective.
Hij krijgt bijna nooit opdrachten.Opeens krijgt hij een opdracht om
een kat te redden voor 10 miljoen euro. Remi deed het goed maar
toch ga ik het boek niet lezen, denk ik .

Otto

sport donderdag

Donderdag hadden we sport. We deden enkele
spelletjes. Een spelletje was 2 is genoeg 3, is te veel. Dat is een
soort tikspel waarbij alle kinderen per 2 staan, maar er is één
persoon over. Er is ook een tikker. De persoon die overblijft moet
rondrennen en zich van achter bij een groepje. De persoon
vooraan moet dan loskomen en rondrennen en proberen
aansluiten bij iemand anders. Zo blijft het dan doorgaan. De tikker
moet de persoon tikken die rondloopt. Wanneer die getikt is, wordt
die de tikker. Ik vond het ook heel leuk

Ryan



3 maal tussen 4 vuren

Om de twee weken heeft klas 5 op maandag een uurtje sport bij
Evi. In het begin van de les moesten we 3 toertjes buiten lopen, om
op te warmen. Nadien hebben we tussen 4 vuren gespeeld op 3
verschillende manieren. De eerste manier was met een mat. De
tweede was zonder mat. De derde manier was met 2 ploegen. In
dit spel word je in verschillende groepjes verdeeld. Het is een heel
leuk balspel. De leukste versie vind ik die met een mat omdat je
dan meer kans hebt om in het spel te blijven. De mat kan je
gebruiken om niet geraakt te worden door
de bal.

Ellie


